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Een boek over het diepe verlangen van de mens de tijd een loer te
kunnen draaien. Opgedragen aan Daniil Charms. Een boek verpakt als
hedendaags Haneboek. Een encyclopedische ratatouille. Een boek over
de goedertierenheid van de ware levenskunstenaar. Over fotografie
als verraderlijk geheugenkoekje. Over de padafhankelijkheid van het
wereldnieuws. Over de twijfelachtige geneugten van het geheugen.
Over de mentale choreografie van muzikale processies. Over de
voedselketenkringloopevolutiecyclus. Over de stoute dromen van
twee kleine kleutertjes. Over het onuitputtelijke in de menselijke
opwinding. Over de dialectiek van vrede en razernij. Over het gelukkig
samenvallen van gravitatie en zelfmedicatie. Over de complementariteit
van lichaam en geest. Over het lankmoedige ressentiment van de natuur.
Over ruilen, huilen en reciprociteit in tijden van circulair levensbesef.
Over het creéren van een werkelijk authentiek leven. Over boeren,
burgers en buitenlui in tijden van transitie. Over de onnavolgbare
onschuld van humor. Over de onverenigbaarheid van ‘patafysica en
logica. Over de kunst van het herschrijven van de geschiedenis. Over
bedreiging, identificatie en zelfbehoud in een gesloten systeem. Over
het cyclische karakter van waarachtige transsubstantiatie. Over het
halve keren en het hele dwalen. Over de loterij van het leven. Over de
onontkoombare zin van het lijJden. Over de redelijkheid van filosofen.
Over de mogelijkheid van het onmogelijke. Over plezierrijden op

de rotonde van het eeuwige leven. Een boek over nog veel meer.
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zesentwintig gekromde cirkelredeneringen
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Wat een stelletje getroebleerde azijnpissers zijn jullie. [k onderneem nog één poging. Jullie weten ongetwijfeld

dat Kameraad Prigozjin onlangs een heldendood is gestorven. Nou ja, dat is het officiéle verhaal. Maar wat jullie

niet weten is dat ik hem heb getrakteerd op een koekje van eigen deeg. Mijn lieve groene mannetjes hebben

hem vlak voor het vertrek in taartdeeg met amandelspijs gewikkeld, met een wolkje kaneel en een vleugje

limoncello en toen vastgebonden in zijn vliegtuigstoel. Hahaha. Maar nu de overtreffende trap. Direct nadat

het vliegtuig was neergestort is Prakje Prigozjin naar het Kremlin overgebracht en daar heb ik hem smakelijk

opgegeten!

Pipo Poetin bij het Wereldverbond der Grote Komieken



