Eindhoven, 25 juni 1991

Lieve Gijs,

Van harte welkom in dit leven. Verstandig van je om op de
25e juni geboren te worden. Wil zo goed zijn je ouders van
mij geluk te wensen. Het spreekt van zelf dat het tot mijn
taak behoort je een paar raadgevingen te doen toekomen.

Allereerst begin vandaag nog met de opvoeding van
je ouders. Pak ze niet te hard aan want ze moeten het
ouderschap nog leren kennen. Laat je regelmatig goed
horen, dan wennen ze aan je aanwezigheid. Laat je goed
verwennen. Ouders worden vaak gefeliciteerd met de
geboorte van een kind, maar het is duidelijk dat jij de enige
bent die gefeliciteerd moet worden.

Je hebt overigens je ouders uitstekend uitgezocht, het
zijn beide prima mensen. T.z.t. zal ik je nog wel eens wat
aanwijzingen doen toekomen over een verdere aanpak.
Beschouw deze brief maar als een eerste aanwijzing.
Geniet van de wereld. Je komst geeft je ouders nu de
gelegenheid zich minder in de abstracte kunst te verdiepen
en dat is zeer gewenst. Jij bent nu hun grootste kunstwerk
en nogmaals buit dat uit.

Aangezien ik zeer binnenkort op reis moet zal het nog
wel veertien dagen duren voordat ik je kan bezoeken.

In de hoop je spoedig te zien groet ik je zeer hartelijk,

heel veel liefs, oud-oom Marcel

Steevlied, 28 juli 1991

Lieve Gijs,
Het was voor mij gisteren een fegst je met eigen ogen te
mogen aanschouwen. Je ziet efit, je hebt een intelligent



